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Opa, kun je een 
kleine geest 

hebben achter brede 
wenkbrauwen?

Opa, 
hoeveel zijden 

heeft een 
ballon?

Vertaling: Kim Kooiman, in opdracht 
van BEER muziektheater ten behoeve 
van de educatie rond de voorstelling 
Op, waarom zijn er meer vragen dan 
antwoorden?

Opa, kan een 
koekoeksklok 
eierwekkers 

leggen?

Opa, heeft een 
vliegende vis een 

vliegdiploma 
nodig?

Opa, krijgt een 
spijker koppijn als 
je hem op zijn kop 

slaat?

Opa, kan een 
duizendpoot 
al zijn nagels 

knippen?



Opa, heeft een 
jong rozijntje 
ook rimpels?

Moet je achteruit lopen 
als je niet je neus wilt volgen? ... 

Kan je stuitje stuiteren? ... Hoeveel 
muggen maken één olifant? ... Hoe 

lang is een stuk touw? ... Waar ben je 
als je niet hier en niet daar bent? ... Is 
parkeerplaatsoversteekplaatswachter 

het langste woord? ... Heb je een 
doodskist nodig om een bijl te begrav-
en? ... Zou een ui ook huilen als hij ons 

zou schillen? ... Waarom is de lucht 
zo hoog, opa?



Sandy was een weeskind 
en hij woonde bij zijn 
oude verschrompelde opa, 
Septimus Sterk. 
Oude Septimus wist 
bijna nooit het antwoord 
op Sandy’s vragen en 
daar werd hij 
behoorlijk nijdig van.

“De duivel weet wel raad 
met praatjesmakers!” 
riep hij dan 
en hij gaf Sandy 
steeds meer klusjes 
zodat hij 
wat te doen had 
en zijn mond zou houden.

Opa, 
waarom praat ik 

zoveel?



Opa, hoe moet je 
bakkebaarden 

bakken?

Opa, moet 
vies water ook 

in bad?

Opa, hoe 
groot is 
een gat?

Opa, waarom 
heeft een knoop 

wel ogen maar geen 
neus?

Opa, 
hoeveel ogen 

heeft 
een naald?



Op een zondagochtend, toen Sandy nog meer vragen had 
gesteld dan anders, sloot de oude Septimus hem op zolder 
en riep: 
“Er zal voor jou geen avondeten zijn tot je deze kamer tot 
de nok hebt opgeruimd. 
En stop met het stellen van onnozele vragen.”



Sandy had nog nooit zoveel oude troep bij elkaar gezien. 
Hij wist niet waar hij moest beginnen met opruimen. De 
meeste meubels waren te groot voor hem om te verplaat-
sen en overal lag een dikke laag stof overheen. Hij besloot 
dat dit een onmogelijke taak was en opende een groot, 
rood boek dat hij gevonden had.



Het boek stond vol met plaatjes van allerlei dingen, be-
ginnend bij de A van ARK tot de Z van ZOELOE en alles 
daar tussenin. Sandy vond het geweldig.
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“Er zijn zoveel dingen die ik zou willen weten,” zei hij. 
“Zouden papegaaien echt kunnen praten?”
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“Slimme snavels snateren supergoed,” 
merkte de papegaai op, 
“speciaal snibbige snotteraars 
snauwen snel,” en hij vloog op 
uit het boek. Voor het eerst 
in zijn leven, wist 
Sandy niet wat 
hij moest 
zeggen.





Toen hij weer van de schrik was bijgekomen, rolden de 
vragen snel over zijn lippen, maar de papegaai was hier al 
op voorbereid.
“Eéntje tegelijk,” zei hij. “Het zou anders jaren kunnen 
duren om al jouw vragen te beantwoorden.”
“Wat is jouw naam?” vroeg Sandy.
“En hoe moet ik deze zolder opruimen?”
“Patrick Papegaai, maar jij mag me Patty noemen,” 
antwoordde de papegaai. “En het rode boek heeft alle 
antwoorden.”
Dus bladerde Sandy in het boek naar het woord 
SCHOONMAKEN.





“Stoffen en zuigen zorgt zeker 
voor schone spullen,” 
zong Patty terwijl hij vrolijk aan 
het stoffen was 
en Sandy de snorrende 
stofzuiger door de 
kamer duwde.



De stofzuiger zat al gauw vol met stof. Maar toen de stof-
zuiger ook de meubels begon op te zuigen, ontdekte Sandy 
dat hij niet wist hoe hij het apparaat uit moest zetten.



Voor je kunt zeggen: “voortdurend verzamelende voertui-
gen veroorzaken verschrikkelijke verwarring,” had de stof-
zuiger alles in de kamer opgezogen en stond op het punt 
om ook Sandy, Patty en het rode boek op te slokken.



“Hoe zet ik hem uit?” riep Sandy. 
“Dit is geen moment voor onnozele vragen!” krijste Patty. 
“Zoek het woord ZWAARD!” En nog net op tijd kwam er 
één uit het boek tevoorschijn.





De stofzuigerzak scheurde open en spuugde alles wat erin 
zat over de zolder uit.
“Zo krijg ik nooit mijn avondeten,” klaagde Sandy.
“Je hebt een klein leger nodig om al deze rotzooi op te 
ruimen!”
“Nou, waar wacht je nog op?” zei Patty.
“Zoek in het boek naar LEGER!”



Helaas was het leger nog aan 
het vechten en het wilde niet 
daarmee stoppen. 

“Daar zit maar één ding op,” 
riep Patty. 

“Vind een TROMPETTIST 
en zorg ervoor dat hij 
de aftocht blaast!”





Sandy vond een 
trompettist, maar 
hij nam alleen op-
drachten aan van...

een sergeant, die 
alleen opdrachten 
aannam van...

een luitenant, die 
alleen opdrachten 
aannam van...

De enige koning die Sandy kon 
vinden, was de oude koning 
Klant, die riep om zijn goud 
en hij riep om zijn pijp 
en hij riep om zijn knechtjes. 
Daarna beval hij de generaal om 
zijn troepen terug te trekken 
in het boek. 
Maar toen hij zag dat er 
vuur uit hun kanon 
kwam, doken hij 
en zijn knechtjes 
zelf ook snel 
het boek 
weer in. 



een kapitein, die 
alleen opdrachten 
aannam van...

een majoor, die 
alleen opdrachten 
aannam van...

een kolonel, die 
alleen opdrachten 
aannam van...

een generaal, die 
alleen opdrachten 
aannam van een 
koning.



“Suffe soldaten stoppen schermutselingen slechts soms,” zei Patty se-
rieus, “maar ruik ik nu een roetige reuk van rook?” “Ja!” riep Sandy, 
“En als je niet heel snel BRANDWEER opzoekt, krijg ik straks nog 
geroosterde papegaai als avondeten!”



Vliegensvlug had Patty drie 
brandweermannen uit het boek 
getrokken, die liters water 
over het vuur spoten.
“Geroosterde papegaai?” zei hij. 
“Brute beledigende broerders 
bezeren brave 
beestjes!”



Jammer genoeg vergaten ze goed op de 
brandweermannen te letten. “Kijk nou 
wat je hebt gedaan!” zei Sandy. 
Verschrikkelijk vergeten vuurmannen 
verwateren de vloer,” antwoordde Patty.
“Daar hebben we nu niets aan,” zei 
Sandy en op dat moment hoorden ze 
opa de trap op komen.
“Wat moet ik doen? Alleen een tovenaar 
kan mij nog helpen!” jammerde Sandy.
“Dat is een goed idee,” riep Patty 
en hij opende het boek 
bij de letter T.





De tovenaar begreep gelijk wat er aan de hand was. 
Uitleg was niet nodig. 
En terwijl de oude Septimus de sleutel in het slot om-
draaide, riep de tovernaar een krachtige toverspreuk uit.









Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? ... 
Wat waren al die geluiden die ik hoorde? ... 

Was er nou iemand aan het roepen? ... Wie speel-
de er trompet? ... Hoe heb je al die meubels kun-
nen verplaatsen? ... Waar komt die papegaai van-
daan? ... Hoorde ik nou een brandweerauto? ... 

Met wie was je aan het praten? ... Haal ik 
mij dingen in het hoofd, Sandy?

De antwoorden 
staan allemaal 

in het boek, opa!



Opa, 
kun je een 

gouden ei ook 
zacht koken? Opa, kun je 

op de rug van 
een paarden-
vlieg rijden?

Opa, spelen 
hazen ook 

haasje-over?

Opa, 
hoe dik 
is dun?


